Hoed u voor zwartrijders ! Zwartrijders zijn rijders in het zwart, in tegenstelling tot zwartwerkers die
werken in het zwart. Zwartwerkers worden soms gepakt, van zwartrijders beweert men dat zij soms
pakken, wat doorgaans een misvatting is. Zwartrijders vallen namelijk op, en zeker in een bonte
wemeling van zondagsrijders, zoals de die van WTC Oeselgem Ontspanning Verenigt.

Neem nu Nick. Filiberke voor de vrienden, de zwarte maat van den Jom, en kebbekeutel van Annemieke
en Rozemieke. Nick heeft wat weg van Goedele Liekens, maar dan kortgeknipt, ge-anorexiageerd, en van
het andere geslacht. Eigenlijk zou Goedele wat op Nick kunnen gelijken, moest ze willen, maar God
bespare het hem. En haar.

Sinds den Nick des zondags morgens aan de frituur in Oeselgem verschijnt in zwarte calegon en dito
windjak, is de wekelijkse winterwandeling op de fiets omgeturnd in een ruige race, trotzdem alle
weersomstandigheden. Eens op kop kent Nick geen gena. In de fleur en in de vorm van zijn leven.
Annemieke en Rozemieke zullen het geweten hebben, aan hun rode oortjes te zien. Om Nick te kunnen
volgen moet ge van goeden huize zijn, kloek eten, en leven als een pater. Anders komt ge er niet, zelfs
niet tot in het wiel, en daarvan kunnen wij meespreken. Het is niet dat wij niet genoeg met onze sport
bezig zijn. Slechts luttele koersminuten op TV gaan aan ons voorbij zonder dat wij die van gepaste
kommentaar hebben ondertiteld, en de sportbladzijden van de krant lezen wij dagelijks in drie
richtingen. Bovendien bevat ons dieet genoeg IE* aan vitamine B om de helft van Centraal-Afrika in zijn
dagelijkse aanbevolen hoeveelheid te voorzien.

Toch blijkt de slagregen van Nick’s achterwiel dezer dagen het hoogst haalbare. Met nu en dan zoveel
zwarte vlekken voor onze ogen, dat we ons ook heel even zwartrijder wanen. Als dat geen perspectieven
biedt...

Voor 2014, misschien ?
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